
Op 26 februari hadden we onze eerste stamtafelavond in café
Ons Dorp. De opkomst was groot en het gezelschap
uitermate gezellig. De locatie is net als café Schafrath
ouderwets gemoedelijk. We hopen hier nog vele leuke
avonden met elkaar door te brengen.
Nog even voor degene die nog muntjes hebben van
Schafrath: deze kun je altijd blijven gebruiken daar. 

Nieuwsbrief Maart

Nieuwe locatie 26 februari ingeluid

Terugblikken



2 jaar Retrodaters
Retrodaters bestaat alweer 2 jaar – en dat hebben we in januari natuurlijk goed
gevierd bij Café Schafrath!
In die twee jaar is Retrodaters uitgegroeid tot een levendige community voor singles
van 40+. Onze missie is helder en springlevend: mensen bij elkaar brengen, nieuwe
ontmoetingen creëren en mooie vriendschappen laten ontstaan. En dat lukt – mede
dankzij alle enthousiaste leden die samen met ons activiteiten blijven organiseren.

Wat hebben we de afgelopen 2 jaar zoal gedaan?
Heel veel! Denk aan:
� gezellige wandelingen
� feestjes
� pubquizzen
� autorally’s
� een jeux-de-boules-toernooi
� fluitketelschuiven op de ijsbaan
� kookworkshops en wijnproeverijen
� samen naar concerten
� samen uit eten
� samen fietsen
� en nog veel meer!

Al deze activiteiten zijn opgezet met één doel: een fijne, ontspannen sfeer creëren
waarin iedereen zich welkom voelt. Daarnaast organiseren we elke maand een
inloopavond bij Café Schafrath of Café Ons Dorp. Gewoon laagdrempelig, zonder
druk. En het is fantastisch om te zien hoeveel nieuwe vriendschappen daaruit zijn
ontstaan.

Groeiende community
Onze community blijft groeien, en daar zijn we supertrots op! Steeds meer mensen
ontdekken hoe waardevol het is om nieuwe contacten op te doen in een warme en
gezellige groep. De diversiteit van onze deelnemers maakt onze activiteiten juist zo
leuk en dynamisch.

Toekomstplannen
En we zijn nog lang niet klaar! We hebben weer allerlei nieuwe ideeën en activiteiten
in de planning. We blijven ons inzetten voor een open, gastvrije community waar
verbinding centraal staat.
Dank je wel aan iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van Retrodaters. Op
naar nog veel meer mooie herinneringen!



Het zit er weer op voor dit jaar! Maar wat was het weer een gezellige carnaval!
Hieronder wat mooie momenten vastgelegd door de paparazzi.

Carnaval 2026



Op 4 april gaan we met een groep van ca. 20 Retrodaters onder
leiding van Marjo wandelen in het mooie gebied rondom Boxtel
(Kampina). We zijn tot nu toe met 5 chauffeurs en één motor dus
we kunnen allemaal samen rijden. Om 9 uur verzamelenen en
vertrekken we vanaf de Clemenskerk te Nuenen. Vergeet niet je
lunchpakketje en wat te drinken mee te nemen zodat we
gezamenlijk kunnen picknicken op een mooie plek. Na afloop
drinken we nog wat bij de Koekenbakker in Lennisheuvel. We
hopen op mooi wandelweer en gezellige gesprekken onderweg!

Walk & Talk op 4 april



Stamtafelavond op 26 maart
Op donderdag 26 maart staat onze Stamtafelavond in het teken van elkaar nóg
beter leren kennen. Tijdens deze gezellige avond borduren we voort op het
kennismakingsspel dat tijdens de feestavond zo leuk en verrassend bleek te zijn.
Met behulp van een gespreksdobbelsteen komen er allerlei korte Dit of Dat?-
vragen voorbij. Kies je antwoord en vertel waarom – zo ontstaan vanzelf leuke
gesprekken, verrassende ontdekkingen en misschien wel nieuwe connecties.
Of je nu kiest voor koffie of thee, strand of bergen, vroeg op of uitslapen… het
gaat vooral om het delen van verhalen en het plezier van het moment.
En er is nóg een leuke verrassing:
Aan het einde van de avond krijgt iedereen een kleine attentie, speciaal gemaakt
door ons gewaardeerde lid Frits.
We zien jullie graag op donderdag 26 maart in Café Ons Dorp in Nuenen voor
een gezellige en verrassende Stamtafelavond!



Vooruitblik: leuke plannen voor de komende maanden
De komende maanden hebben we weer allerlei gezellige en verrassende
activiteiten in gedachten. Van culinair genieten tot creatief bezig zijn en van
sportief tot ontspannen in de natuur. Voordat we alles definitief vastleggen, zijn
we benieuwd waar jullie het meest enthousiast van worden!
Voor de lekkerbekken
• Asperges eten bij Hof van Huijbers – 21 mei
Samen genieten van het witte goud in een gezellige setting.
Voor de creatievelingen
• Aquarellen in de open lucht – 3 juli
Laat je inspireren door de natuur en ontdek je creatieve kant.
Voor de waterratten
• Kanoën op de Dommel – in juni
Een ontspannen én leuke tocht over het water.
Voor de dansliefhebbers
• Tango-les – datum nog te bepalen
Wie weet ontdek je verborgen danstalent!
Voor de sportievelingen
• Golfclinic – in augustus
Een leuke en laagdrempelige manier om kennis te maken met golf.
Voor de natuurliefhebbers
• Weekend kamperen bij Manege De Boschhoeve – in september
(Er zijn ook hotelkamers beschikbaar.)
Voor paardrijliefhebbers organiseren we daar ook een buitenrit op Friese
paarden.
Kortom: genoeg leuks om naar uit te kijken!
Heb je interesse in één of meerdere activiteiten?
Laat het ons weten door in de app de peiling in te vullen.
Bij voldoende belangstelling gaan we deze plannen met plezier verder uitwerken
en organiseren.

Plannen voor het komende jaar.




